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      Wat is dien binding mèt Mestreech?

	 Boerom vinste de Mestreechter taol zoe belaankriek?
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Eus taol maak veur miech oonlosmakelek deil oet vaan cultureel erfgood. Dao-aon 

hech iech väöl weerde en vin ‘t vaan groet belaank um eus taol touw te passe en 

leveteg te hawwe. Neet allein es gesproke woord, meh ouch gesjreve én gezoonge. 

‘t Bundelke ‘Hersespinsels’ is tot stand gekoume nao tot iech roond 2012 begós mèt 

plaotse vaan losse gediechskes op Facebook. Dao-op kaome zoeväöl positief reacties 

tot iech, zeker wie René Henket m’ch aonspoorde um dat te doen, ze höb gebösseld 

en oetgegeve boebij de gansen opbrings is gedoneerd aon Villa Joep. Dees instantie 

zèt z’ch in veur oonderzeuk nao neuroblastoom kinderkaanker. 

Gebore en getoge in ‘t Jekerkerteer, es zoon vaan twie echte Mestreechse awwers 

(en kleinzoon vaan oetbaters vaan de Vogelstruys...) kraog iech de leefde veur mien 

geboortestad mèt de paplepel ingegote. En die leefde is, oonder aandere door te goon 

zinge in mien moojertaol, allein mer sterker gewore. Dus de leefde veur mien stad is 

veur miech de binding mèt Mestreech én häör bewoeners. 


