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Slow comes later

Time for reflection, I’m restless
busier than in the old days, scandal in the school bus
adee hadee, the head is booming
Busy from Yogho, nothing can stop me.

Today like before tere’s no control
getting tangled up in my own privation
mind on zero again, forgot half
never learned anything, just making mischief. 

You do not know what happiness is
until you‘ve eaten dust, I know
but we keep on swallowing it, together
if anyone, I know that for sure.

Left together and still on the road
traces of the past are not wiped out
the base is what matters, we keep it strong
Hyve is fun, but friends are limited.

I no longer look back and I do not look ahead
I look around, yes we will look out now
I get what I get and I hold it with my hands
check our band, young, and as strong as canvas.

I pause for a moment, I take stock,
twenty years ahead, I feel that it’s right
later was slow in coming to us
I build the road and make it perfect.

Man, we are laying the stone
lay it on the foundation that‘s there
reinforced concrete, twice over
roads cross, they get entangled.

And thus we meet everywhere,
time has passed, we are halfway
but everything that gets old doesn’t decay
so we remain pure like fairtrade.

Langzaam komt later

Tijd voor bezinning, ik kom niet tot rust
nog drukker dan vroeger, schandaal in de schoolbus
adee hadee, stampei in het hoofd
druk van de Yogho, ik zit vol drop

Vandaag het zelfde als vroeger, controle ontbreekt
ik raak in mijn eigen ontbering verstrikt
verstand weer op nul, de helft vergeten
nooit wat geleerd, tijd om te keten

Ik heb het geweten, alleen maar genieten
dat weet je pas als je stof hebt gevreten
maar wij slikken door, wij slikken het samen
met name, kan ik het voor ons zo beamen

Samen vertrokken nog steeds onderweg
de sporen van toen werden niet uitgeveegd
het gaat om de basis, wij houden het sterk
Hyve is leuk, maar vrienden zijn beperkt

Ik kijk niet meer om en ik kijk niet vooruit
ik kijk om me heen, ja wij kijken nu uit.
ik pak wat ik pak en ik pak het met handen vast
Checke onze band, jong sterk als canvas

 
ik pas op de plaats, maak de balans op
twintig jaar verder ik voel dat het klopt
langzaam is later gekomen bij ons
ik timmer aan de weg, ik bouw ’t met a-status

Kerel wij leggen de steen
leg ’t maar op de fundering die ligt
gewapend beton zo dubbel en dik
wegen die kruisen, ze raken verstrikt

En zo komen wij ons overal tegen
de tijd is verstreken, wij zijn halverwege
maar alles dat oud wordt vergaat niet,
dus wij blijven puur, zoals fairtrade.

Geschreven en gezongen: Rebzjie & Jean-Luc Groenteman
Uit: ‘Mèt aander wäörd’

Laankzaam kump later

Tied veur bezinning, iech kom neet tot rös,
nog drökker wie vreuger, sjendaol in de sjaolbös,
adee hadee, stampei in de kop.
Drök vaan de Yogho, iech zit vol drop.

Vendaog zjus wie vreuger, controle oontbrik,
iech raak in m’n eige ontbering verstrik,
verstand weer op nul, de hèlf vergete
noets get gelierd, zjus tied um te kete.

Iech höb ’t gewete, allein mer genete,
dat wètste pas este stöb höbs gevrete,
meh veer slikke door, veer slikke ’t same,
met naome, kin iech dat veur us zoe beame.

Same vertrokke nog steeds oonderweeg,
de spore vaan toen weure neet oetgeveeg,
’t geit um de basis, veer hawwe ’t sterk,
Hyve is leuk, meh vrun zien beperk.

Iech loer neet mie um, en iech loer neet veuroet,
iech kiek um miech heen, jao veer loeren noe oet,
iech pak wat iech pak en iech pak ’t mèt han vas,
check euze band, jong sterk wie canvas

Iech pas op de plaots, maak de balans op,
twinteg jaor wijer, iech veul tot ’t klop,
lankzaam is later gekoume bij us,
iech tummer de weeg en iech bouw ’t mèt a-status.

Kerel veer lègke de brik,
lègk ’t mer op de fundering die ligk,
gewaopend beton, zoe dobbel en dik,
weeg ze kruse, ze rake verstrik

En zoe koume veer us euveral tege,
d’n tied is verstreke, veer zien halverwege,
meh alles wat aajd weurt, vergeit neet,
dus veer blieve puur zoe wie fairtrade.


