
Mie

Mie,
Veel wèlle altied mer weer mie.
Höbbe veer dat, wèlle veer die.
En op ‘t strand in juli dinke ver al aon de snie.
Die
Veer dao spreke bij d’n après-ski,
Höbbe e fletsje aon de zie.
Dat prikkelt daan eus zjaloezie;
Veur us tèlt noets ’t compromis.

Mie,
Dat geld ouch eus fysionomie.
Had iech de boorste vaan Sophie
En miene Guy gere de bovenbein vaan Pie.
Ie
Iech de lijn höb vaan mien fantasie,
gein euvertollege calorie.
Vin iech daoveur de energie?
Daan bin iech mie!

Tössespeul

Mie,
‘ch Höb ‘nen deure smaak, ouch bij bijouterie,
Meh iech höb inkel pröl, ’t is zjus ’n parodie.
‘ch Dörf m’ch noets te laote zien in ’t circuit.
Mie.
En miene Guy is mèt zie lief neet in hermenie.
Heer gief z’ch euver aon die fitness-hysterie
Slik pille veur ‘ne langere pielewie!

Wie-
Nie eurt mie leve poëzie;
Deit Vrouw Fortuna de rezjie;
Weurt Guy eindelek eige baas, dee labbedie?

Mie.
Iech wèl gei vel wie naat biscuit.
Iech wèl de Quote in, nondepie.
En lök miech dat, o ironie,
wèl iech vaan ‘Mie’ ’t leefste twie!

Mie…
Mie…
Ohohoh….Fini…!

Meer

Meer,
we willen altijd maar weer meer.
Hebben we dat, wileen we die
en op het strand in juni denken wij al aan sneeuw.
Die (gene,die)
we daar spreken bij de après-ski
hebben een flatje aan de zee.
Dat prikkelt dan onze jaloezie,
Voor ons telt nooit het compromis.

Meer,
dat geldt ook voor onze fysionomie.
Had ik de borsten van Sophie
en mijn Guy graag de bovenbenen van Pie*
Eer(dat)
ik de (lichaams)lijn heb van mijn fantasie,
geen overtollige calorie?
Dan ben ik meer!

Tussenspel

Meer,
ik heb een dure smaak, ook bij juwelen,
maar ik heb alleen maar prullen, het is net een parodie.
Ik durf me nooit te laten zien in het circuit. **
Meer.
En mijn Guy is niet in harmonie met zijn lichaam.
Hij besteedt veel tijd aan de (huidige) fitness-hysterie.
Slikt pillen om een langer geslachtsdeel (te krijgen)!

Wanneer wordt mijn leven poëzie;
neemt Vrouwe Fortuna de regie;
wordt Guy eindelijk eigen baas, die lummel?

Meer, 
ik wil geen huid als nat(te) biscuit.
Ik wil de Quote in, verdorie.
En als me dat lukt, o ironie,
wil ik “Meer” het liefste twee keer!

Meer…
Meer…
Ohohoh…Einde…!

More

More
We always want more
Have we got this, we want that
And on the beach in July we already think of snow
Those
We speak there at the après-ski
Have got an apartment on the sea
Which tickles our jealousy
We never go for the compromise

More,
That also applies to our physiognomy
Wish I had the breasts of Sophie
And my Guy would die for the thighs of Peter
Before
I’ll have the figure of my fantasy
Without any surplus calorie
Can I muster the necessary energy?
Then I’ll be more!

Interlude

More
I’ve got an expensive taste also for jewellery
But I’ve got only trash, call it a parody
Never dare to show myself among the local elite
More
My Guy and his body are not in harmony
He indulges in fitness hysteria
Swallows dick enlargement pills!

Now my life becomes poetical
Directed by Lady Fortune
Is Guy finally his own boss, that nitwit?

More
I won’t have my skin look like a wet biscuit
I want to be in the Quote, damn it
And if I get there , oh irony
I’d rather have two of ‘More’!

More…
More…
Ohoho… the End…!

Geschreven en gezongen: Phil Dumoulin (Origineel: Charles Aznavour: ‘She’)
Uit: Meh Maan...!

Verhaol op de Krök   Verhaal op de Kruk    Story on the Stool

1


